
Bona Ni Pasogit in Nederland. 


Kennismaking 


Bona Ni Pasogit is een sociaal organisatie van Batak Stammen in Europa en is opgericht in 
Nederland op 11 februari 1996. Het is een perkumpulan van en voor het deel van de Batak 
volkeren dat in Europa verblijft en is gebaseerd op het Adat Batak en Cultuurprincipe “ Dalian Na 
Tolu”. Het is zeker geen politieke organisatie en maakt geen enkel onderscheid ten aanzien van 
respectieve religieuze overtuiging van haar leden.


We hebben ons vanaf het begin  het volgende als doel gesteld:


.Het bevoorderen van het onderling sociaal contact  en het verenigen van mensen van de Batak 
volkeren, welke permanent of tijdelijk in Europa verblijven.

. Het onderhouden en uitdragen van de Batak gewoonten en cultuur onder mensen van de Batak 
volkeren in Europa en aan een ieder die hier in geïnteresseerd is.

. Het verstevigen en bevorderen van de eensgezindheid tussen de mensen van de Batak volkeren 
in het bijzonder in Europa.

.Het opbouwen en onderhouden van saamhorigheidsbesef en hulpvaardigheid, het bevorderen 
van de gezinsband en het bevorderen van respect en waardering voor elkaar.

.daar waar mogelijk is de samenleving in de Bataklanden en ondersteuning te verlenen.


In de afgelopen 29 jaar hebben we verschillende projecten in Sumatra ondernomen, door middel 
van een Goede Doelen avonden te organiseren.

onder andere: 


1. Project Kerkorgel vervangin en onderhoud in Huta Salim Leperozenkolonie, 

2. Project Water voorzieningen, watertoren installatie voor Hepata  Instituut Blinden en 
Gehoorgestoorden in desa Siloam

3. project Water toren voor het Instituut Blinden en Gehoorgestoorden Alpha Omega in Kabanjahe 

4.Project in Gunung Tua, Badhuis voor alleenstaanden bejaarden.

5. Project water pijpleidingen van een dorp tot dorp in Samosir

6. en nog een andere .

7. Ieder jaar organiseren we een Familiefeest in de Bataksfeer.

8. In de planning volgen jaar het 30 jaar jubileum.



